
Nieuwjaarstoespraak 2026 Vlietland

Beste mensen, 

Bij nieuwjaar horen een paar stichtelijke woorden. En dan blikken we terug op het voorbije 
jaar en kijken we vooruit. Nu vond ik persoonlijk 2024 een heel moeilijk jaar. En ik was niet 
de enige. Velen spraken destijds de hoop uit dat 2025 een beter jaar zou worden. Maar ja?! 
Tienduizenden doden in Oekraïne, zevenenzestigduizend doden in Gaza waaronder 
tienduizenden kinderen, miljoenen mensen met acute honger in Soedan. En als we kijken naar 
de geopolitieke situatie in de wereld op dit moment, mogen we dan hopen op een beter 2026? 
Je zou er moedeloos van worden. 

Nu weten we dat als de problemen zo groot worden dat we ons machteloos voelen, we worden 
opgeroepen ons meer te richten op de mensen in onze directe omgeving. Onze Koning riep in 
zijn kersttoespraak eind 2024 op ‘meer naar elkaar om te kijken’. En in zijn kersttoespraak 
van december 2025 riep hij op tot meer ‘saamhorigheid’. Maar laten we met elkaar 
voorkomen dat we de ellende in de wereld als een gegeven gaan beschouwen. En dat we 
saamhorigheid, mooi gezegd sociale cohesie, als iets bijzonders gaan zien. 

Daarom ben ik zo blij met de cultuur binnen onze vereniging. Hier op Vlietland kunnen we 
elke dag meemaken dat mensen naar elkaar omzien. Elke dag zijn vrijwilligers voor onze 
vereniging in de weer. Het is altijd gevaarlijk mensen bij naam te noemen, want je doet direct 
velen te kort. Maar de dagelijkse inzet van Marry, John, Arie en Arie en vele anderen is 
fantastisch! En elke dag komt er een clubje leden naar onze jachthaven om elkaar te 
ontmoeten bij een kop koffie en soms op vrijdag met een visje. Sociale cohesie is hier 
normaal, en zo hoort. De ellende in de wereld is het ‘bijzondere’, de cultuur binnen Vlietland, 
dat is het ‘normale’. 

Laten we proosten op een HEEL NORMAAL 2026!


